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De familie Adornes heeft een bijzondere  
nalatenschap achtergelaten dat nog 
steeds te bewonderen is in Brugge. Het 
Adornesdomein – met herenhuis, gods
huisjes en een prachtige tuin – is anno 
2024 in privéhanden van afstammelingen 
van de stichters en herinnert ons aan hun 
adellijke levensstijl. Ook de fascinerende  

Jeruzalemkapel, een replica van de Heilig 
Grafkerk in Jeruzalem, verleende de 
familie Adornes een bijzonder prestige 
met haar atypische architectuur en sterke 
symbolische kracht.

Wie waren de Adornes? Wanneer arriveer
den ze vanuit Genua in Brugge en hoe 
slaagden ze erin zich op te werken tot  
een van de invloedrijkste families in de 
vijftiende eeuw? Een tiental auteurs,  
onder leiding van historici Jan Dumolyn  
en Noël Geirnaert, belichten deze buiten
gewone dynastie vanuit hun weten
schappelijke expertise. De vele prachtige 
beelden en verbluffende details brengen 
de unieke geschiedenis van de Adornes 
als nooit tevoren tot leven.
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